‘De stem vanbinnen’, is een boek, dat handelt over geweten en gewetensvorming in
Bijbels licht, geschreven door ds. A.A. Egas. Hij is predikant van de Christelijke
Gereformeerde Kerk te Nieuwkoop/Vianen.

De Heere heeft de mens geschapen met een geweten: de stem vanbinnen. Een mooi beeld is
de volgende uitspraak: ons geweten kijkt als het ware over onze schouder mee, bij alles wat
we doen. Maar dan is het wel van belang, hoe ons geweten gevormd is door de normen en
waarden van Gods Woord. Alleen dan zal het geweten in de hand van Gods Geest een
middel zijn om ons te bewaren voor de verleidingen van de wereld en de zonde.

Waarom is bijbelse gewetensvorming zo urgent in onze tijd? Dat heeft alles te maken met de
digitale revolutie die zich aan ons opdringt. Voor jongeren (maar zeker ook voor ouderen)
met de smartphone in hun hand ligt er een wereld aan genot en geweld open. Is het
mogelijk om staande te blijven in een tijd, waarin op allerlei manier afscheid wordt genomen
van God en Zijn Woord?

Ds. Egas gaat in op de vraag wat nu precies onder geweten verstaan. Wat zegt de Schrift
erover? En... welke plaats heeft het geweten in de bekering? Tot slot wil de auteur laten zien
hoe ouders en opvoeders een middel kunnen zijn om de gewetens van onze jongeren te
vormen.

In drie hoofdstukken gaat de schrijver op de volgende facetten van het geweten in:

. Het geweten en de Bijbel

1. Een Bijbelse verkenning
2. Gods Woord over ons geweten in het Oude Testament
3. Gods Woord over ons geweten in het Nieuwe Testament

Il. Het geweten en de bekering

1 Het geweten als aanklager

2. Het ontwaakte geweten

3. Het gereinigde geweten

4 Geloof en geweten

5 Het geweten in een heilig leven

. Het geweten en de opvoeding

1 De tijd waarin wij leven

2 Gevormd door de omgeving

3. De morele ontwikkeling van het kind

4, Gevormd door de huisgodsdienst

5 Het geweten en de wet van God

6 Gewetensvorming en de moderne media



Nawoord
De schrijver eindigt zijn boek met de volgende passage:

Gewetensvorming dient altijd gepaard te gaan met een voortdurend gebed om bekering. De
vorming van het geweten kan alleen werkelijk tot zegen zijn als de Heere het geweten reinigt
en zuivert. Wie in dat diepe besef en in die afhankelijkheid zijn kinderen opvoedt, mag weten
dat de Heere die opvoeding zegenen wil. Hij was het immers Die onze kinderen al afzonderde
vanaf hun geboorte om Hem te dienen. Hij verzegelde Zijn belofte aan hun voorhoofd. Laten
we zo, ziende op Hem en Zijn beloften, onze kinderen opvoeden en hun gewetens vormen
naar de normen van Gods Woord. Dan is er verwachting voor ons en onze jongeren ook in
deze tijd!



